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REKLAM / SATIŞ PAZARLAMA 


Çocuk Bahçesi 


Gönül Bahçesi 


Çengel Bulmaca 


R 


Canım Oğluma / Kızıma... 


Benim yaşlandığımı düşündüğün gün... 

Sabırlı ol lütfen ve beni anlamaya çalış... 

Yemek yerken üstümü kirletirsem üzerimi değiştirecek gücüm yoksa.. 

Lütfen sabırlı ol. Benim sana bir şeyler öğretmek için seninle ilgilendiğim zamanları 
hatırla... 

Seninle konuşurken, sürekli aynı şeyleri bin kere tekrarlıyorsam... 

Sözümü kesme beni dinle... 


Sen küçükken, uyuyana kadar sana aynı hikayeyi bin defa tekrar tekrar sevgiyle 
okuduğumu hatırla. 
Banyo yapmak istemediğimde; Beni utandırma ya da azarlama... 


Seni banyoya götürmek için bulduğum küçük yöntemlerimi ve oyunlarımı hatırla. 
Yeni teknolojiler karşındaki cahilliğimi görürsen bana zaman tanı ve beni yüzünde 
alaycı bir gülümsemeyle izleme... 


Bazı zamanlarda unutkan olursam yahut konuşmalarımızda ipin ucunu kaçırırsam... 
Lütfen hatırlamam için gerekli zamanı bana tanı... Eğer hatırlayamazsam, sinirlenme... 
Çünkü asıl önemli olan benim konuşmam değil, senin yanında olabilmem ve senin 
beni dinliyor olmandır. 

Seni büyütürken; 

Ben sana bir sürü şeyi nasıl yapacağını gösterdim... 


İyi yemek yemeyi, iyi giyinmeyi... Hayatı ve zorlukları göğüslemeyi... 

Eğer bir şey yemek istemezsem, baskı yapma bana. 

Ne zaman yemem ya da yememem gerektiğini ben gayet iyi bilirim. 

Ve yaşlı bacaklarım yürümeme izin vermediğinde bana elini ver... 

Tıpkı, benim sana ilk adımlarını atarken verdiğim gibi. 

Ve bir gün artık, hayattan çok ölümü arzu ettiğimi söylersem, kızma... 

Bir gün anlayacaksın... 

Hayatın; zevk alma yeri değil, ahirete hazırlık yeri olduğunu. 

Bir gün şunu anlayacaksın: Hatalarıma rağmen hep senin için iyi olanı 
gerçekleştirmeye çabaladım ve senin yolunu hazırlamaya çalıştım. 

Senin yanında olduğumda üzgün, kızgın veya güçsüz hissetme kendini. 

Benim yanımda olmalısın, beni anlamalısın ve bana yardım etmelisin. 

Yürümeme yardımcı ol ve yolumu sabır ile, sevgi ile bitirmemi sağla. 

Benim için yaptıklarını, bir gülümseme, bir dua ve senin için her zaman taşıdığım çok 
derin bir sevgi ile geri ödeyebilirim ancak. 

Şunu da unutma ki, “anne-babasına” severek hizmet edenler cennete girmeye hak 
kazananlardır. 

Bir daha ayrılık olmayan yerde, sonsuz hayatı birlikte yaşayalım. 


Seni çok seviyorum oğlum/kızım.... 


Ve hep seveceğim... 1 


Mustafa Kocabaş 


SENİN ENER. 
İLİN GİTTİĞİNDE AMA BENİM DE 
deki HALA KULANLAR Bea ) 
OLACAĞIM... Ş KELLEMİR, 
© YENİLENİR... 
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Çin'de İngilizce 
konuşan kişi sayısı 
Amerika'dan daha 

fazladır. 


Dünyanın en 
hızlı kuşu Boğazlı 7 
Kırlangıç'tır. 3 Sivrisinek kovucu 
saniye süreyle spreyler sinekleri 
saatte 128 km. kovmaz, sizi gizler. 
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Çin Seddi'nin 
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konulursa, 


Laolongtou'dur. Türkiye'de Parmak izleri 


Mehmet adında ibi i 
< Ga gibi, herkesin 
1.5 milyon kişi dil izi farklıdır. 
var. Gözler de 
herkese 
özeldir. 
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hür SER C..BENİ ÇOK SEV / Tarkan) 
ğı son 5© Bir okul nasıl da hoyrat 

Sınavlarla, ödevlerle büyüttü hayat 
Ben notsuz yapayalnızdım 
Suyum oldu, aşım oldu ama 
aşksızdım 


başın 
mad için e 


Bir vurgundu okulun yolları 
Düşe kalka yaşanır mı öğretim yılları 
Ben sensiz her şeye sustum 
Koca dünya dönüyordu içinde 


“-Şu yüksekteki adam niçin elindeki sopayla kadını 
korkutuyor?...” 


-Korkuttuğu falan yok. O adam orkestra şefi... yoktum 
“-Peki madem korkutmuyor, kadın neden o kadar 
bağırıyor?...” Sekseni bulmak yıllar sürdü 
ii Hoş geldin gönlüme kaderim güldü 
“-Çok mutluyum, dün ikiz çocuklarımız oldu...” Tut elimden beni çok sev kimseye 
-Hayırlı olsun... En çok kime benziyor?... gitme 
“-Birbirlerine...” 


Seveceksen ömürlük sev, 


-Oğlum, tek başına bu kadar yükü taşıyamayacağını bir derslik sevme 


ustana söylemedin mi?... 

“- Söyledim ama... “ 

-Öyleyse niye taşıttı?... 

“-Sana yardım edecek bir enayi bulunur dedi...” 


İyi günde kötü günde 
Saklan göğsüme 
Sen bu kalbe iyi geldin 
Benden hiç gitme 


YORUM. 


ÖYLE OLACAĞI 
BELLİ, BİRBiRLEnAe 
HİÇ SEVMEZLERDİ 


Günün Tüyosu 


“Bu sezon kim şampiyon olur” sorusuna verilecek 
cevaplar; 


- Bu sezon kim şampiyon olur?... 


“-Kim şampiyon olur bilmem de, Fener ikinci OlUr..“ 


- Bu sezon kim şampiyon olur?... 
“-Ben ne bileyim, hakemlere sormak lazım...” 


- Bu sezon kim şampiyon olur... 
“Sonunu şimdiden söylersem heyecanı kaçar...” 


- Bu sezon kim şampiyon olur?.. 
“Kim olursa olsun ben sevineceğim...” 


- Bu sezon kim şampiyon olur?. . 
Biraz bekle, sezon bitince söylerim...” 


- Bu sezon kim şampiyon olur?.. 
“-İlk yarıda Galatasaray, ikinci yarıda Beşiktaş...” 


- Bu sezon kim şampiyon olur?... 
“Onu bilmiyorum da, Fener kupayı alamaz?.. * 


- Bu sezon kim şampiyon olur?.. 
Emin ol bilsem bile sana söylemezdim.. ” 


-Uslu dur yoksa seni polislere veririm... 
-Anneye el kaldırılmaz, taş olursun... 
-Merak etme iğne hiç acıtmayacak. 


-Ben de gider Ahmet'in annesi 
olurum... 


-Sakın elleme yoksa cıss yapar... 


A LAYABİLECEĞİN İKONLAR Yok 
BURDA... Bu BASİT iğ. TEPEŞİR. 
TAHTASI, 


a 
ye m 


E TATİL HAVASINDAN 
PERS: (ĞPAPYA KAMADIM DAHA ÖĞPETMERİM 
Kolu PENZLERMİZ NE ANLATAYIM 

ERSİ,,, 


Temel'in yeri 


Temel telefonla eski matematik hocası 
Dursun Bey'i arıyor... 
“-İyi günler... Matematik hocasıyla 
görüşebilir miyim?..." 
-Ben artık matematik hocası değilim, 
emekli oldum... 


elefon kapanıyor ve 5 dakika sonra yeniden; 


“-iyi günler, matematik hocası lütfen?...” 
-Az önce arayan siz değil miydiniz?... 
Bakın ben artık öğretmen değilim... 
” Telefon yine kapanıyor ve Dursun öğretmen 
tam yerine oturacakken, bir daha; 
“-İyi günler, matematik hocasi orda mı?..." 


-Sen laftan anlamaz mısın?... Kaç kere söyledim, 


ben artık matematikm hocası değilim... 
“-Biliyorum hocam biliyorum... 
Ama tekrar tekrar duymak 
hoşuma gidiyor...” 


ŞT İR? 


UMM GÜZEL, 
YARIN HEMEN İŞE, 
BAŞLAYABİLİRSİNİZ- 


“-Doktor bey bütün vücudum kırılıyor sanki...” 
(... Üstü açık yatıp üşütmüşüm... Biraz da 
nazlıyım tabii) 


“-Eğer ciddi bir şey varsa lütfen söyleyin 
doktor, yaşayacak mıyım?...” 
(...Akşamları hep Türk filmi seyrediyorum) 


“-Yemeklerden sonra böyle midemde bir 
yanma oluyor...” 
(...Her gün kebap yiyorum) 


“-Başım önüme akıyor sanki... Bir de kalbim 
duracak gibi oluyor...” 
...Psikolojiyi fena bozdum) 


“-Antibiyotik ve vitamin daha iyi olmaz mı?...” 
(...Tıbbı birkaç puanla kaçırdım... Az çok 
anlarım bu işlerden) 


“-Ben 22 yaşına kadar Aspirin bile 
içmedim...” 
(...Bana hiçbir şeyim olmadığını söyle) 


“Valla şuramda garip bir sancı oluyor ama 
tam olarak anlayamadım...” 
(...Doktor sensin, hadi bul bakalım) 


“-Doktor her tarafım ağrıyor, ölüyorum 
galiba...” 
(...Abartayım ki, işi sıkı tutun) 


Ooool BAL 


GİYMİŞSİN. 
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Aşık Tahtakaşık 
Aşık Zayıfaalışık 


Orta yapasım geldi 

Goller atasım geldi 

| Ela gözlü hocayla 
Timsah yapasım geldi 


Çirkin Çocuğun Günlüğü... 


"“-Çocukken o kadar çirkinmişim ki; doğduğumda doktorlar 
babama gelip, “elimizden geleni yaptık, ama ne yazık ki 
doğdu' demişler..." 


“-Annemin sabah bulantıları beni doğurduktan sonra 
başlamış... Hatta hatırlıyorum da, ona ilk sarılmak 
istediğimde “lütfen arkadaş kalalım' demişti... 


“-Bir gün sokakta kaybolmuşum... Dolaşırken bir polise 
rastlamışım ve ondan yardım istemişim... "Annemi 
bulabilecek miyiz” diye sorduğumda bana "bilemiyorum, 
saklanabileceği pek çok yer var demişti..." 


Tansiyonum inemez 
Bu sene bu takıma 
“-Bir keresinde de beni fidye için kaçırmışlardı ve bir Aşık inan giremez 
parmağımı kesip babama göndermişlerdi... Babam da 'bu 

parmaktan çıkaramadık, daha fazla kanıt gönderin” diye 


cevap yazmıştı... 


" Geçenlerde doktora gittim, her sabah yüzümü yıkarken 
aynaya baktığımda midem bulanıyor, acaba neyim var 
dedim... Doktor “bilmiyorum ama gözlerinizde hiçbir sorun 
yok' dedi... 


Kenardan hoca bakar 
Takıma fırça atar 
Ona rakip olursam 
Kafaya huni takar 


-Çekirge bir sı j 
»Mirge bir sıçrar, iki sı ü a 
dördüncüde rekorlar Kitle gre 


Bak hınzıra hınzıra 
Nerde yüzü kızara 
Sana forma vermezler 
Başka yerde iş ara 


> -Mızıkçılık yapıyorum; 
Mızıkçınız geldi... alimi var...” 


Mustafa Kocabaş 
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Bizim Behçet 


BABACIĞIM 
EVDEKİ VAZOYU 
KIRDIM. CEZA 
OLARAK TELEFONUMU 
ALABİLİRSİN. 


HAYIRI 
TELEFONUNU 
ALMAYACAĞIM. 


BABACIĞIM, 
HAYLAZLIKLARIM 
YÜZÜNDEN SİZİ OKULA 
ÇAĞIRIYORLAR. CEZA 
OLARAK BUYRUN o / 

TELEFONUMU. 


YİNE TELEFONU 


 ALMAYACAĞIM. | 


BARİ AKILSIZ 
BİR TELEFONLA 
DEĞİŞTİRSENİZ. 


yaz: T. Aldemir OZ: Serda: CİM 


BABACIĞIM, 
RÜSTEM AMCALARIN 
CAMINI KIRDIM. 
CEZA OLARAK 
TELEFONUMU ALSAN. 


YOK TELEFONUN 
SEN DE KALSIN. 


BABACIĞIM ARABANIN 
TAMPONU ÇİZİLDİ. HEM DE 
BİLEREK YAPTIM. NE 
OLUR ALIN TELEFONUMU. 


NE YAPARSAN 
YAP O TELEFON 
SEN DE KALACAK. 


TELEFONUN 
EN AKILLISINDAN 
OLSUN Kİ NE YAPTIĞINI 
ANINDA KAMERADAN 
GÖREYİM. 
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Mustafa Kocabaş 
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Vee..Birkâç Jökıka Sorma 
kapsül gövdeden ayrıl . Şu YORGUNLUK. 
ÇAYIMIZI İGELİM 
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TAMAAM:, 
GÖVDEDEN AYRILDIK, 


GEL ŞİMDİ BU AYGIL . 
MAYİ DEMLİ Bİ Gay 
İGEREK KUTLAYA . 
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Böylaca 25 bombası zabı - 
ta ps yitimi e sikin 
— KAPTAN , hızıyld ramanlarımı-. 
TAMAM, NO, 
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NOLU BOMBAYI N 


AV NE HEYECANLI, 
AYNI TELEVİZYON 
DİZİ FİLMİ 
GİBİ... 


Fakst uyku Ser- 
Samliği ile Sks 
biraz sendele - 
yince alı istzmz- 
yerek. UZSY 
koluna ÇOrph 


Yazn kondu kılıklı UZSy Sİ (Ta 
sından Gikarak Yolunu köybader,.. 
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ygir vade /00 kâfır gücündeki bomba EFsak-f dura? 
emeyince evran an yelsrmis Tekmolajısına sahip bata - 
maks gezegerini kandıne Saçar... 


ZIET 1” PIET. 
BİR BOMBA 
ÜZERLİMİZE 
PZT. 


PATLIYÇAM 
SİMDI 
SIKINTIDAN 
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ZIRT..PIRT.., 
HERŞEY HAZIR MIZ 
BOMBAYI ZARARSIZ 

HALE , 
GETİRELİM 7, 


Bombayı kovboy karnarıiyiz avla B2tomaks//19 
Onu (aBorahöras Mere SİYE ME 


 PIRTZIRTI, O HALDE...CIRT.? 
BOMBA CELİK VE BU DUNYALILARIN BOMEBA . 
BAKIR KARIŞIMIN - SL GÜNKÜ BETAMAKS DA 
DAN YAPILMIŞ, BAKİZ MADEN! 

ÖHÂ.,O HALDE... 


ZIRT,, TAMAMDIR. 
KOMUTANIM 7. 


, BOMBAYA 
Si KEMENT ATIP 
ONU YAKALIYALUA 
SoNZA DA 
GEZEGENİ - 
MİZE İNDİRE - 
LİME. 


Bambanım dürryalılar tarafından Sfılmıs olmas! Bafamakslılar üzerinde bomba tesir! YON hlehezde 
Sauna Pilin 8l/2/ özle bir faplarıfı yapar... ” pe 


ZIRT.SAYIN BETAMAKSULAR .PIZT. 
DUNYALILAR GEZEGENİMİZİ BOMBA . 


ZIRT.. 

A PO ONLARA m 

ATALIM..MAHVEDEL 
ONLARI». 


4 SAKİN OLUN. 
ÖNCE BİZE BU BOMBAYI 
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GEÇİREUM ONOAN 
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YAPACAĞIMIZI 
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akşam > 
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Hepimiz 
buzdolabı 
dışında kalan bir 
limonunun ya da 
ekmeğin yeşile 
büründüğünü 
görmüşüzdür. 
Bu elbette 
buzdolabına 
olan hasretten 
doğan bir hüzün 
değildir. Limonu 
ya da ekmeği 
saran o yeşil 
örtü nedir? 


Her Şeye Bir Dam Lazım 
Korunması gereken ısı şartları dışında 
kalan gıdalar zamanla bozulur. Bu 
nedenle özellikle gece yatmadan ewvel 
mutfakta açıkta yemek bırakmamalıyız. 
Özellikle üzeri açık bir şey bırakmamak 
gerekir çünkü üzerine hastalık yağar. Evin 
içinde nereden ne gelebilir demeyin... 


Gıdalardaki 
bozulmayı gıdaların 
üzerini saran yeşil 
bir örtü sayesinde 
anlarız. Bu örtüye 
“küf” denir. Küf, 
bakteriden büyük 
ve bir çekirdeğe 
sahip olan tek 
hücreli mantarlardır. 
Bölünerek çoğalan 
bu canlılar, koloni 
halinde yaşar. Bu 
nedenle bir yere giren 
küf kısa sürede her 
tarafı kaplayabilir. 


Aman Dikkat! 
Bakteriler gibi 
uygunsuz şartlarda 
hızla gelişen küfler, 
toksin adı verilen 

ve insan ile hayvan 
sağlığını tehdit eden 
zehirli maddeler 
üretir. Küflenen 

bir gıda insanı 
zehirleyebileceği için 
tüketilmeden atılması 
gerekir. 


Bu Vebal Ödenmez! 


Malumunuz dünyada 
onca aç insan var iken 
ve gıdaların her biri 
kıymetli birer nimet iken 
bir gıdanın çöpe atılması 
kadar israflı ve üzücü bir 
hareket yoktur. Aman 
dikkat! 


Minicik Dişliler 
Küfler çevresinde 
bulunan organik atıklarla 
beslendiği gibi canlı 
mikroorganizmaları da 
besin olarak kullanır. 
Misal beyaz küfleri 
sualtındaki amiplerle 
beslenir. Böylece küfler 
etobur özellik de gösterir. 


Faydasız Olmaz 
Yaratılan hiçbir şey abes 
olmadığından, küfler 


sadece zarar verici canlılar 


değildir. Organik asitlerin 
ve bağışıklık sistemi ile 


ilgili ilaçlar ve penisilin gibi 


çeşitli ilaçların yapımında 
kullanılmaktadırlar. 

Bu alandaki faydakiler 
oldukça mühimdir. 


Küfün Ilacı 

Küflerin tıpta kullanımı, onların 
önemini görmek açısından 
son derece mühimdir. 
Oldukça büyük öneme 

sahip, hatta ölüme sebep 
olabilecek bazı hastalıklar, bu 
mikroorganizmalar sayesinde 
geliştirilen ilaçlarla ortadan 
kaldırılmaktadır. 
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Yazan ve Çizen: / 4 © 
Acar Kız > 
| 


N 


N Aşkanlı Das Hikâyeleri 
NN 


arlı dağların yamaçlarında keçiler gibi hoplayıp zıplayan, örgülü öbek öbek saçları omuzlarını 
döven, çilli ve inatçı bir kız vardı. Onun adı Acar Kız'dı. Acar Kız öyle yaman öyle yaman bir kızdı 
ki onu gören çocuklar evlerine kaçıyor, kediler, kuşlar, kurtlar yuvasına saklanıyordu. Dediği dedik 
çaldığı düdük! İtiraz edeni orda paralardı! Anne sözü dinlemez, sulu çorba yemezdi. 

Kırmızıdan başka renk giymez, patatesten başka yemek bilmezdi... Onun bu şımarıklığını herkes 
hoş görür, aman çocuktur, daha küçüktür der, akıllanacağı günü beklerlerdi. 

Öyle ya her yiğide şan verecek bir zorluk, her haytaya ders verecek bir hırlık çıkar muhakkak! 

Bir gün Acar Kız, keçi istiyorum keçiii, diye tutturdu! 

Aman evladım, kedi var tavuk var, ahırda buzağı var, taa yüksek dağlarda otlayan keçileri köye 
nasıl indirelim, dedilerse de dinletemediler... 

Kırmızı giyip, patates yiyen, koştukça kakülleri çillerini döven haylaz Acar Kız, keçi yattı keçi kalktı. 
Keçi uyudu keçi uyandı. Yetmedi uyur gezer oldu, rüyalarında keçi sayıkladı. 


Kaç zamandır acar torununu sevindirmek isteyen koca dedesi, bir gece kara kamyonla yayladan 
dönmüştü. Dönmüştü ki ne dönüş! Hemen harmandan heyheylendi, 

-Uyandırın Acar Kızımı, beklediği misafiri geldi. 

Kırmızı pijamalı Acar Kız bir gözünü açtı bir gözünü kapadı, tam dedee, diye ağlayacaktı ki bir de 
ne görsün; dedesi ona sırtı kınalı, bembeyaz bir keçi almamış mı! 

Acar Kız o gece neredeyse, keçimle uyuyacağım, diye ahırda yattı... 

Sabahın ilk ışıkları köye alışılmadık bir ses daha kattı... 

Kesik kesik bir me.e.e.e.! 

Uyanır uyanmaz ahıra koşan Acar Kız hemen keçisinin kapısını açtı, amanın o da nesi, bu keçi 


Vr20 


Acar Kız'ı az daha yalayıp yutacak, otların arasına 
katık yapacaktı! Önce kırmızı elbisesini kemirdi, sonra 
papuçlarının tadına baktı. Acar Kız'da bir sessizlik, 
sükunet... Kırmızı kurdelelerine de bir dil attı. 

Tam annneeeeee, kurtar beni, diye bağıracaktı amma 
ki keçinin sesi Acar Kız'ınkinden çok çıktı. “Me.e.e.ee” 
dedi “M.e.e.e" işitti... 

Fırsatı bulan Acar Kız koştu kaçtı! Ama kaçmakla 
oluyor mu a canım! 

O kaçtı keçi kovaladı, keçi kovaladı o kaçtı... 

Görsen ancak inanırsın -keçi bu- Acar Kız bi dursa var 
ya, sanki üstüne tırmanacaktı! 

Neyse ambara dayalı bir merdiven vardı da, Acar Kız 
nefes nefese merdivenden çıktı. E keçi bu merdiveni de 
çıkacak değildi ya! Burayı da çıksa adam sayılırdı! 
Amma ki o da nesi, mıknatıslı mıknatıslı adımlarla keçi, 
ambarın dik merdivenini de bir güzel tırmandı. E Acar 
Kız daha ne yapsın, bu keçi bildiğin adam sayılırdı! 
Balkondan nereye kaçsındı? Derken, dedesi koştu, 
ambarın kıyısında ona kucak açtı: 

-Bütün gündür hiç sesin çıkmadı. İflahını kesti bu keçi 
senin! Atla bakayım kollarına dedenin! 

Acar Kız dedesini görünce çığlığı bastı! Hem dedesinin 
kucağına atladı, hem de hüngür hüngür, içli içli ağladı. 
Dedesinin yanında süklüm püklüm eve giren Acar Kız 
bir annesine bir dedesine baktı. Dedesi ensesinden 
gülerek torununa: , e “ 


-Ne oldu benim küçük Acar kızıma, ke i geldi de 
sendeki inadı mı yıktı? Korkuttu mu o kınalı kıllı senil 
Keselim mi! j 

-Ama dedeeee çok tatlı... & d 
-O zaman çık oyna... A 

-Ama dedeeee, çıkamam... İŞ G3 
-Korktun mu ondan? Yİ 

-Korkmadım da, çok üstüme geldi... 

-Her istediğini yaptı mi sana? o > 


-Hı hı, yaptı! 
-Ne hakkı var seni koşturup kaçırmak keselim mi o 
kınalı kıllıyı? 7 


-Ama dedeeee çok tatlı... 
-E çık oyna o zaman... 4 
- Yok, çıkamam... i Öl 
-Ama korkmuşsun ondan... Di m 
-Korkmadım da dede, bana sormadan herşe 
Sanki bu keçi çok inatlı! 


Hep birlikte gülüştüler... 

Hemen annesi atılıverdi: 

-E Acar kızım, sen istedin bu keçiyi yavrum... Huyu 
huyuna göre suyu suyuna göre, bak o da sen gibi 
kınalı, her istediğini yapar, evet biraz sana benzer 
ama senden de bi farkı var. 

Dedesi meraklandı: 

-Neymiş bakalım farkı? 

-Koca Babam, baksana, ikisi de burnunun dikine 
gider ama bizim kızın kakülü başında, keçinin kakülü 
sakalında! Bir fark ben bunu buldum aralarında! 


Hep birlikte gülüşüp eğleştiler. Gün geldi keçiye 
alıştılar. Ha keçi mi, o zaten geldiği gün herkese 
alışmıştı. Sadece bizim Acar Kız, inat denen şu huyla 
daha yeni tanışmıştı! Sonraları Acar Kız az birazcık 
uslandı. Ana sözü dinledi, dedesine yaslandı. Gün 
geldi keçisine patates yedirdi, gün geldi onun yediği 
allı yeşilli maydanozlardan yedi... Karlı dağların 
hikayeleri de işte böyleydi... 


Hazırlayan: Acar kız 
İnstagram: ©siirdukkan 


Eğlencesi 4 


Ahmet Murat At 
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Kışın lapa lapa kar 
yağarken ve her yan 
pamuk yığınlarıyla 
tatlı tatlı kapanırken öğ. : 
biz de yağan karı | | ww : gi i 
değerlendirip, harika bir | | e : | — m 
kış eğlencesi yapabiliriz. > öm Sih 
Nasıl mı? Kar boyayla... NN 
Tıpkı sulu boya gibi, 
hemen fırçalarınızı 
elinize alın ve 
bardağınıza suyunuzu 
doldurmadan balkona 
ya da cam kenarına 
tüneyin... Çünkü suya 
ihtiyacınız yok! Elinizde 
pırıl pırıl bir kar var... 


e. 


y22 


? 


« 


Nasıl yapalım? 

Fırçanızı karda iyice temizleyip ıslatın, biraz fırçanızın Üzerinde kar kristalleri kalsın... Boyanızı karlı 
fırçalarınızla ıslatın ve boyamaya başlayın... 

Bir ağaç bir ev ya da sevimli bir kuş... 

Kar kendi kendine eridiği için resminiz gayet bağımsız ve doğal dalgalanmalar yaşayacaktır. Ama bırakın 
dağınık kalsın... Resminizi siz şekillendirin ama kar boyasın! 

Boyayıp kuruttuğunuz suluboya bir resminizi de, kısa bir süre yağan karın altında tutabilirsiniz. En sonunda 
çiziminize bir kaç dal, kuş gözü, pencere vs çizin ve tamamlayın... 

Hem sıra dışı ve hem de gayet doğal bir görüntü... İşte kar boya resminiz hazır. 
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Merhaba sevgili 
gençler, 

Dere tepe demeden 
gezen ama lale ve 
sümbülleri biçmeyen, 
sülale boyu seyyah 
olup soyadımız 
gezmekten bıkmaz 
anlamında “Durmaz”a 
çıkan, zavallı 
nineciğimin oğullarım 
gitti bari torunum 
yanımda kalsın diye 
ismini “Dursun” 
koyduğu torunuyum. 
Gelin görün ki ailedeki 
gezme genleri bana 
da geçmiş. Bilginin 
zekâtı paylaşmaktır 
diyerekten gezip 
gördüğüm yerleri 

çok kısacık sizlere 
anlatacağım: 


Otağtepe Fatih”sultaniMehmed Rigacı 
we KAVACIK-YİSTANBUL 


İstanbul'da tepe olup da manzarası muhteşem olmayanı var 
mı? Elbette yok. İşte Otağtepe de Beykoz sınrıları içidne kalan 
Boğaz'a hakim bir tepe... Hazret-i Osman döneminden 

(655), Fatih Sultan Mehmed han 1453 tarihine kadar yapılan 
Bütün İstanbul muharebelerinin yeri Otağtepe'dir. Anadolu'dan 
Bizans İmaparatorluğu'na geçmek için en uygun ve en güvenli 
yerdir. Yıldırım Beyazıt Han da Anadoluhisarı'nın planlarının ve 
inşaatının hazırlıklarını burada yapmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethi ile sonuçlanacak ilk 
fetih hazırlıklarını burada yapmış ve ilk defa otağ-ı hümayun'unu 
burada bu ağacın altına kurmuştur. Ağaca uzaktan bakıldığında 
şahlanmış bir ata binen bir kişi görülmektedir. Efsaneye göre bu 
Fatih Sultan Mehmed Han'ın siluetidir. 


Mar Sem Fin / Antarktika 

7 Nisan 2012'de talihsiz bir olay sonrasında batan 24 metrelik 
trol gemisi Mar Sem Fin yani Sonsuz Deniz'in olaydan sonra 
çekilmiş bu fotoğrafı Antarktika'daki durumun ve çalışma 
koşullarının ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne 
seriyor. Şimdi su yüzeyinin 9 metre derininde Maxwell Körfezi, 
Ardley Koyunda yatan Mar Sem Fin aslında bir çeşit Brezilyan 
bilimsel araştırma gemisiydi ve olayın meydana geldiği zaman 
da bir belgesel hazırlamaktaydı, neyseki 4 mürettabatı da 
herhangi bir hasar almadan olaydan sağ-sağlim kurtuldu. 


Reemliulmaca > 
— Resimli Bulmaca 


Hasan Sarıçicek 
hasan.saricicek&tg.com.tr 


Olcay Şahan kimdir? 


O, Trabzonspor'un Şahan'esi... 26 Mayıs 1987'de Düsseldorf, Almanya doğumlu. 
Futbola Bayer 04 Leverkusen'de başladı. Oberliga da ilk golünü Junkersdorf 1946'ya 
attı. İk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. 2008'de MSV Duisburg'a transfer oldu. 
2011-12 sezonunda Kaiserslautern ile Bundesliga'ya yükseldi. Süper Lig için adı önce 
Galatasaray ardından Bursaspor ile anıldı ancak 2012'de Beşiktaş'a transfer oldu. İşe 
bakın ki, 2013-14 sezonunun ilk haftasında ilk golünü bugünkü takımı Trabzonspor'a 
attı. Bir de asist yaptı. Almanya A milli takımı yerine tercihini Türkiye için kullandı. 22 
Mart 2013'te Andorra'ya karşı A milli oldu. 


Profesyonel ve de ahde vefa rahibi 


DAR 


“İşte Trabzonspor'un futbolu da oyuncusu da, böyle olmalı..." 


Onu seyredenler daha ilk maçında hakkında böyle 
düşünüyordu... Peki, kimdi o futbolcu? 


Trabzonspor'a futbolu, golleri ve de karakteriyle ışık tutan bir 
kanat oyuncusu. Yani, “Buraya yeni bir hikâye yazmaya geldim" 
diyen Olcay Şahan... Futbolun alfabesini Almanya'da öğrenmiş 
gerçek bir profesyonel... Ama laf aramızda eski takımına gol 

atıp da, attığı gole sevinemeyecek kadar da ahde vefa sahibi bir 
karakter! Kolay değil; 5 sezon formasını giydiğin, 180 maça çıkıp, 
35 gol attığın eski takımına kâarşı'gol attıktan sonra sevinmek... 


Hatıralar dağ gibi 
taze, atmosfer ise 
etkileyici ve canlı iken... 


Bence asıl maharet o gole 
sevinmek değil, "Futbolda 
dün yok" deyip o statta 4 
eski takımın taraftarlarınca 

da ayakta alkışladığı o golü 
atabilmek. 


Gelelim Trabzonspor serüvenine... 
Mutlu başladı, öyle de devam ediyor. Şu 
bir gerçek ki; milli yıldız aradığı huzur ve 
mutluluğu Karadeniz'de bulmuş. Etkileyici 
futbolu sayesinde bordo-mavililer onu, o da 
bordo-mavilileri çoktan bağrına bastı. 


Fırtına; onunla çoktan yol almaya başladı... 
“Bu şehir futbola sevdalı... İyi ki, Trabzon'a ve 
Trabzonspor'a gelmişim. Transfer oldüğümda 
başkan Muharrem Usta'ya Beşiktaş'taki 
gibi başarılı olacağıma dair söz verdim: 
Trabzonspor'da yazılacak büyük bir başarı 
hikayesinin bir parçası olacağım." 


Kanat oyuncusu Olcay Şahan, Rıza Hocanın 
gelişinden de hayli memnum ve ümit dolu: 


"Goller de güzel Trabzonspor da... Rıza Çalımbay'ın 
etkisi, farkı ve kalitesi ortada. Şimdi bizim için her maç 
festival havasında geçiyor. Yarın daha güzel olacak." 


Gerçekten de öyle... Çalımbay'la Fırtına, çıkılan TI maçta, 
9 galibiyet, 1 beraberlik ile bu süreçte en çok (28) puan 
toplayan takım olarak yükselişe geçti..: Haliyle seri 
galibiyetler, futbolcu için de öz güven oluşturuyor ve diyor ki: 


"Kazandığımız için mutluyuz. Zirveye oynamak istiyorsak 
her takımı yenmek zorundaydık. iyi bir Seri elXelfefell 
Bu, sürmeli! Bizi izlemeye 
devam edin!" 
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irgün azgın kurt susamış. 
Kurt suya inmiş, tam 
içecek, başını çevirmiş; 
bakmış, bir kuzu. Güzel 
mi güzel. Körpecik, 
gencecik, tüyü yeni 
bitmişlerden. O da kurdu 
görmüş, bacakları tir 

fir titreyerek bakıyor. 
Dizlerinin bağı çözülmüş. 
Kurt kaşlarını çatmış, dik 
dik süzmüş kuzucuğu: 
“Bana baksana sen,” 
demiş. “Ne yapıyorsun 
orda, söyle bakayım?” 


“Hiç,” demiş kuzucuk, “su içiyordum.” 

“Niçin doğru dürüst suyunu içmiyorsun, peki?” 

“Anlamadım,” demiş kuzucuk. 

“Anlamamışmış! Ben şimdi sana anlatırım. Benim içeceğim suyu ne halt etmeye bulandırıyorsun; sende hiç 

utanma arlanma yok mu?“ 

“Senin suyunu bulandırmak mı? Ama bu imkansız. Sen yukardasın, ben aşağıda. Irmak da yukardan 

aşağıya akıyor. Aşağıdan yukarıya değil ki...” 

“Demek, öyle...” demiş kurt. “Demek... Ha ha, şimdi tanıdım seni, şimdi. Sen değil miydin, geçen yıl anama 

hakaret eden, ha, sen değil miydin?” 

Kuzucuk şaşırmış: 

“Kesinlikle hayır” demiş. “Ben daha bu yıl doğdum, geçen yıl hayatta bile değildim.” 

“Öyle mi? O zaman, sen değilsen mutlaka senin kardeşindi.” 

"O da imkansız” demiş kuzucuk. “Benim hiçbir zaman kardeşim olmadı. Ben bir ananın bir babanın tek 

kuzusuyum.” 

“Vay beni yalancı yerine koyuyorsun ha, öyle mı? Saklama, saklama, biliyorum. Çobanlar söylediler, anama 
hakaret eden, sizin aileden biriymiş.. Artık sız çok oldunuz, yüz verdik diye tepemize çıktınız. Ben 

şimdi seni bir yiyeyim de bütün kuzuların koyunların aklı başına gelsin!” 

Böyle demiş, kuzuyu oracıkta haklamış. 


Kıssadan Hisse: 
Karaktersiz kimseler güçlüyse, yapacağını yapar, bir 
bahane bularak güçsüzün hakkından gelir. 

Haksız bile olsa, zeytinyağı gibi üste çıkarlar. 
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KAMP GENÇ ODASI 


1414147 31414 İİ istikbal fistikbal (Bi) istikbal Pe /sistikba fistikbaltv 


www.istikbal.com 


Bezirganbaşı 

Genellikle kız çocukları tarafından çok sevilen bu oyun için 
grubun içinden iki kişi seçilir. Bu kişiler kendilerine elma- 
armut, mavi-pembe, vb. gibi isim verirler. Daha sonra 
karşılıklı el ele tutuşurlar ve kapı oluştururlar. Oyunun 
şarkısını söyleyerek kapı görevi gören ellerinin altından 
sıraya dizilmiş olan çocukları teker teker geçirirler. Oyunun 
şarkısı bittiğinde ise kapının içinde kalan çocuğa “elma mı 
armut mu” diye sorulur. 

Çocuk hangi bezirganbaşının adını söylerse o kişinin 
arkasına geçer. Bu oyun tüm çocuklar iki gruba ayrılana 
kadar devam eder. Daha sonra bu iki grup el ele 
kenetlenerek veya halat tutarak çekişmeye başlarlar. İlk 
önce hangi grup eli veya halatı bırakırsa o grup kaybeder. 
Bu oyunda çocukların dikkatli ve kontrollü olmaları 
gerekmektedir. 


Istop 
Çocuklar bu 
oyun için daire 
oluştururlar ve 
elcelfeldiafefela 

bir tanesi ebe 
olarak seçilir. 
Seçilen ebe topu 
alıp dairenin 
ortasına geçer. 
Topu havaya 
lildfelileKefeliçetefsi xi 
çocuklardan birinin adını söyler 

ve adı söylenen oyuncu dışındaki 
bütün çocuklar kaçışmaya başlar. 
Eğer adı söylenen oyuncu topu yere 
düşmeden yakalayabilirse dairede 
bulunan başka bir çocuğun adını 
söyleyip topu tekrar havaya fırlatır. 
Topu havada yakalayamayan 
oyuncu topu yerden aldığında 
“istop!” diye bağırır ve o anda kaçan 
bütün çocukların oldukları yerde 
durmaları gerekir. Ebe elindeki topla 
duran oyunculardan birini vurmaya 
çalışır. Vurulan çocuk oyunun yeni 
ebesi olur ve bir puan kaybeder. 
Eğer ebe topla birini vuramazsa 
ebe olarak kalır ve oyun devam 
eder. Bu oyunda çocukların topu 
sert atmamaları ve dikkatli olmaları 
gerekmektedir. 


, Nokta Birleştirme; © 


Nasrettin Hoca rk 


Hoca ve Han 


Hoca giderken dostuna, 
Rastlamış büyük bir hana... 
Bi uyuyup dinlensin ki 
Yoluna edecek devam... 
Lakin Hoca kapadıkça 
Ağır göz kapaklarını, 
Çıkan büyük fırtınadan 
Tıkırdayıp durmuş tavan... 
Bakmış tahtalar dillendi, 
Eski bina sallanıyor, 
Denizde bir kabuk gibi 
Yatakta dalgalanıyor! 
Koşmuş hancının yanına: 
-Bina yıkılacak adam! 
Hancı gülmüş miskin miskin: 
-Ne var bunda aman Hoca'm! 
cümle alem zikreder ya 

Bir dakka dahi durmadan, 
Kulağına gelen bu şey 

Zikir sesidir tahtadan? 

Hoca demiş: Bu zikirle 

Senin hanın, gelir vecde! 

Ve korkarım bu aşk ile 

Biraz sonra eder secde! 


KELİMELER 


Han: Eski zamanlarda otel... 
Zikretmek: Tesbih çekerek, Allah'ı zikretmek 
Vecde gelmek: Ruhun aşka gelmesi, coşması... 


U DERE KENARINA 
PİKNİĞE GELDİK. 


hayla Mustafa Kocabaş 
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Sultan Il. Murad, “Oğlumu hâl-i hayatımda tahta geçirem, tâ ki gözüm bakarken görem, ne 
vechile padişahlık eder” diyerek 13 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmed'i tahta geçirdi. 

Çocuk yaşta bir hükümdarın tahta çıkması Avrupalıları ümide düşürdü. Osmanlılara karşı bir 
haçlı seferi hazırlıklarına girişildi. Polonya Kralı Ladislas, yanına Macaristan kralı Yanoş Hunyad'ı 
da alarak 100.000 kişilik bir haçlı ordusuyla, Osmanlıları Balkanlardan atmak için sefere çıktı. 
Veziriazam Çandarlızade Halil Paşa, durumu Sultan Murad'a anlatıp derhal ordunun başına 
geçmesi gerektiğini bildirdi ise de kabul etmedi. Bunun üzerine genç padişah Il. Mehmed, 
hemen babasına mektup göndererek şunları yazdı:“Eğer padişah siz iseniz, bu müşkil vaziyette 
devletinizin başında olmanız icab eder. Yok eğer padişah biz isek, size emrediyorum, hemen 
ordunun başına geçiniz!” 

Murad Han ordunun başına geçti ve zafer bizim oldu. 


UÇ SAMAN ÇOPU 

Fatih Sultan Mehmed bir Anadolu seferi dönüşünde, Balıkesir'den geçiyordu. Hava oldukça 
sıcaktı. Bu sıcaktan herkes gibi Fatih Sultan Mehmed de nasibine düşeni almıştı. Öylesine 
yorgundu ki... 

Kendisini bu halde gören bir köylü kadını bir tas içerisinde ona ayran ikram etti. Ayranın 
üstünde iki üç tane saman çöplerini üfleye üfleye ayranı içti. Sonra da kendisini bir ana 
şefkatiyle seyreden ihtiyar köylü kadına: 

“Allah razı olsun,” dedi. 

“Ama şu saman çöpleri ayranı bir nefeste içmeme engel oldu.” 

İhtiyar kadın Fatih'in bu sözlerine anne şefkatinin boyutlarını gözler önüne seren, şu cevabı 
verdi: 

“Oğul, ben onları ayranın üzerine kasıtlı koydum. Sen uzak yoldan geliyorsun. Sonra terlemişsin 
de. Soğuk ayranı bir yuJdumda içersin de hasta olursun, hasta olmayasın diye böyle yaptım.. 


KOYLUNUN TAVUKLARI 

Kılıcıyla bütün Bizans'ı titreten Osman Gazi, sulh zamanında insanlara ve hatta hayvanlara 

da çok merhametliydi. Üzerlerine, taşıyamayacakları kadar yük yükletilmiş at ve eşeklerin 
sahiplerine çıkışır, pazarlara satılmak için getirilmiş hindi ve tavukların baş aşağı taşınmalarına, 
hele aç bırakılmalarına çok kızardı. 

Birgün bir Pazar yerini teftiş ederken, fakir bir köylünün önünde ki iki tavuğun kursağını 
yoklamış, bunları bomboş görünce adamı iyice azarlamıştı. Zavallı fakir köylü, gözlerine hücum 
eden yaşlara mani olamadı ve Osman Gazi'ye:“Tavukların kursağında yiyecek var mı yok mu 
diye yokladın amma, bir de onların sahibinin kursağını yoklasaydın olmaz mıydı? Bende var mı 
idi ki de onları doyurayım, meramım tavukları satıp biraz yiyecek almaktı” dedi.Bu sözlerden 
son derece üzülen Osman Gazi, köylünün tavuklarını değerinin çok üzerinde bir bedelle satın 
alarak, adama yardım etti. 


Esneme, refleks olarak yapılan bir harekettir. 


İnsan yediği yemekleri iyi sindiremediği, çok 
yorulduğu veya çok sıkıldığı zaman esner. 
Sanıldığına göre esnerken derin bir soluk 
alındığı için, içe çekilen havayla beraber giren 


Uçaklar neden aya oksijen kanın oksijenini arttırarak, yorgun 


idemezler? 

ok eski çağlardan beri 
insanoğlu kanatlardan 
yararlanarak kuş gibi 
uçmayı hayal etmiştir. 
Kuşların kanatları 
hem motorları, hem 
de kendilerini taşıyan 
araçlarıdır. Uçakların ise 
hem motorları, hem de 
kanatları vardır. Ama bir 
uçağın, havanın kendisini 
taşıyamayacağı kadar 
seyrekleştiği uzaklıklara 
gitmesi mümkün değildir. 
10-15 kilometre yükseldikten 
sonra, modem bir uçak 
çıkabileceği yüksekliğin 
tavanına erişmiş demektir. 
Bu yüzden de aya gidemez. 
Oysa füze, ister kanatlı, 
ister kanatsız olsun, sekli ve 
tepkili motorları sayesinde, 
havanın dahi olmadığı 
yerlere gidecek şekilde 
yapılmıştır. 


organizma üzerinde geçici bir kamçı etkisi 


Çok yiyince neden 

“ karnım şişti” deriz? 

İnsan fazla acıktığı zaman, midesinin 
kasılmalarını hissedebilir. Bir rahatsızlık, 
hatta bir takım ağrılar bile duyulabilir. Aynı 
şekilde, yemeğin dozunu fazla kaçırdığımız 
zaman da midemiz çatlayacak gibi olur. 
Solumakta bile güçlük çeker, yine: “karnım 
sisti” sözünü söyleriz. 


ii Mustafa Kocabaş 
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Osmanlı Devleti döneminde her paşa ve padişah için, 

memleketinde herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu — 
yapıp ahirete öyle gitme, en büyük ideal idi. Bu sebeple, 

fethedilen yerlerde her biri bir cami, bir külliye veya ii ; 
bir hastane yapıp gitti. Ecdödımız, kendi devirlerinin V// i 
kültürünün gerektirdiği müesseseleri kurdular. İnsan Tal Tal 0) 0) 
nerde neyi tahsil ederse etsin ama Rabbiyle her zaman , Smmm 
irtibatlı olsun diye camisiz yer bırakmadılar. 

İşte bu düşünce Kanuni'ye de Süleymaniye Camiini 

yaptırdı. Ancak o, yaptıracağı eserin yalnız kendi 

defterine kaydolmasını arzu ediyor ve Rabbi'ne böyle bir 

armağan takdim etmek istiyordu. Onun için, ustalara sıkı 

sıkıya tenbihatta bulunuyor ve “Kimseden yardım kabul 

etmeyin” diyordu. 

Cami duvarları her gün yükseledursun, karşıdan bu camii 

mahzun mahzun seyreden bir nine vardı. İnekleriyle 

başbaşa, onların sütüyle geçinen bu yaşlı kadın, inkisar 

içinde kendi kendine, “Ey Allah'ım, Kanuni'ye servet 

verdin, malk-mülk verdin, Senin uğrunda bir cami 

yaptırıyor. Bu fakir kuluna bir şey vermedin; ne yapayım 

da, ben de Senin rızanı kazanayım. Benim elimden böyle 

işler gelmez. Elimden gelen, ustalara bir tas yoğurt ikram 

etmektir.” der ve ustalara müracaat eder. 

Onlar, padişahın izni olmadığını söylerlerse de, 

kadının ısrarına dayanamayıp, yoğurdu alıp yerler. 

Büyük hükümdar, o gece rüyada, yaptığı işin mizanda 

tartıldığını görür. Terazinin bir kefesine Süleymaniye 

Camii, diğerine ise bir tas yoğurt konulmuş ve yoğurt, 

camiden ağır basmıştır. Sabah olur; Kanuni, ayakları 

titreye titreye ustaların yanına gelir: “Ne yaptınız, kimden 

ne aldınız?” diye sorar. “Yaşlı bir nine geldi; çok ısrar etti; 

yalvarıp yakarmalarına dayanamadık ve bir tas yoğurt 

aldık.” derler. İşte, Süleymaniye'ye ağır basan yaşlı 

kadının o bir tas yoğurdudur. Kanuni, gördüğü rüyayı 

oradakilere nakleder. 


Ahmet Murat 


? 


yin 


Kışın vazgeçilmez 
eğlencelerinden biri kar topu 
oynamak, diğeri ise kardan 
adam yapmak! Peki ama en 


sıra dışı kardan adamı bu kış 
kim yapacak? 


işte bazı öneriler: 

Kardan adam yaparken tabiatta 
bulunan kuru dalları, yaş çiçekleri, 
zeytin kömür ve hatta evde biriktirdiğiniz 
gerçek düğmeleri kullanın. 

.En sevdiğiniz gözlüğünüz, fularınız, 
eşarbınız, hatta tacınız, tokanız, 

emin olun kardan adamınıza da çok 
yakışacaktır. 

. Bakır ya da alüminyum mutfak tasları 
kardan adam için dayanıklı ve ıslanmaz 
birer başlıkt 

.Her zaman en büyük kardan adam 

en güzeli olur diye düşünmeyin, küçük 
kardan adamınızı güzelce süsleyin. 

. Kar yağmaya başladığında eski 
bisikletinizi ya da oyuncaklarınızı kapıda 
bırakın, sabaha bir kardan bisikletiniz 
ya da kardan oyuncağınız olsun! 
.Nergis, krizantem, kasımpatı gibi 
dayanıklı çiçekleri de kar altında 
bırakabilirsiniz, hem ömürleri uzar, hem 
de kardan, çok tabii bir çiçeğiniz olmuş 
olur... 

.Önemli olan büyük kardan adam 
yapmak değil, kardan adamı sevimli ve 
güzel yapabilmektir, hayal gücünüzü 
zorlayın... 

.Haydi en güzel kardan adamı biz 
yapalım... 


ee im 


Adam 


Yapalım 


Şehirde doğma 
büyüme genç bir 
ilkokul öğretmeni 
uzak bir dağ 
köyüne atanmıştı. 
Buzdolabından, 


soğuk hava 
efsleTelfeldaTefelai 

söz ediyordu. 
Çocuklardan birini 
kaldırdı ve şu soruyu 
sordu : 


-Koyun etini, 
kokutmadan uzun 
süre saklamanın yolu 
nedir? 

Çocuk bakmış 

ki öğretmenin 
anlattıklarıyla kendi 
yaşayışları birbirine 
benzemiyor, ne 
desin... 

-Köy yerinde 
öğretmenim, en iyisi 


koyunu sağ bırakmalı. 


Bir kimyacı bilgisayarının 
başında çalışırken, oğlu 
odaya girdi. Oğlu da 6 
yaşında çok kurnaz biri, 
babasının yanına gider ve ; 
-Babacığım şu koca koca 
kimya bilim adamlarını 
hayatlarını alabilir miyim? 
Bunun üzerine babası 
sevinir. Daha bu yaşta 
oğlum kimya ile uğraşırsa 
gelecekte tam bir kimyacı 
olur diyerek; 

-Al yavrum. Dedi 

Özkan 5 cildi birden alıp 
götürür. Bir saat sonra 
annesi söyleniyordu. 

- Reçel kavanozlarının biri 
yok, Bizim bacaksızın boyu 
da oraya yetişmez ki... 


AN 


Zorlu seçim 

Zengin, kendini beğenmiş ve her 
istediğini yaptırmaya alışmış bir 
kadın, ünlü bir ressama giderek 
portresini yapmasını istemiş. 
Şöyle de şart koşmuş: 

- Hem bana benzesin, hem de 
çok güzel olsun. 

Ressam, kadına şöyle bir bakmış 
ve şöyle demiş: 

- Maalesef hanımefendi, ikisinden 
birini seçmek zorundasınız. 


-30lira. 
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Hazırlayan: 


AMMA 


Matematik öğretmeni, Erhan'ı tahtaya kaldırır. 
-Bak oğlum, ben şimdi kumaş tüccarıyım. 

Sen de müşterimsin. 

Sana metresi 5 liradan 8 metre kumaş satıyorum. 


Bana kaç para ödemen gerekiyor? SORU: Japonya dışişleri bakanı adı 


sınavda çıkar mr? 
CEVAP: Sanki kendi ülkemizin bakan adı 
çıksa bileceksin de... 


- Olur mu oğlum? Sana 5 liradan 8 metre kumaş 
satıyorum. Söylesene kaç lira ödeyeceksin? 
Çocuk ısrarla: 
-30lira hocam! SORU: Derman Abi, herkes yemekte 
- Otur yerine tembel! Xx 4 tatlısını bitirirken ben daha çorba 
Öğretmen arka sırada oturan y 2 içiyorum, hızlı yiyebilmek için ne 
Hakan” tahtaya çağırır. — > yapmalıyım? 

Erhan, Hakan yanından geçerken usulca eğilip CEVAP: Sen bir şey yapma herkes 
kulağına şöyle söyler: senden sonra yemeğe başlasın. 
- Bana bak, eğer 30 liradan beş kuruş fazla 
verirsen bütün BA biter, tamam mı? 


SORU: Derman Abi, eldivenlerimin 
hep sağ elini kaybediyorum. Sence ne 
yapmalıyım? 

CEVAP: Arada 50l elini çıkar böylece sol 
eldivenini kaybedersen, tek kalanlardan 
yeni bir çift yaparsın :) 


Dilenci 
Adamın biri dilenciye beş lira verir. Dilenci parayı 
alır ama adama sitemle sorar: 

- Yahu sen iki yıl önce bana hep yirmi lira 
verirdin. Geçtiğimiz yıl on liraya düşürdün şimdi 


de beş lira veriyorsun, neden? SORU: Derman Abi, derste uyumak için 


en gibi yöntemler uygulayabiliriz? 


iii > Adam: > d CEVAP: Sırlarımı kimseye vermem. 
- İki sene önce evlendim bu sene de çocuğum — 
oldu. Durum bundan ibaret, deyince dilenci: N 
- Vaay, demiş. Demek benim paramla ev A 
geçindiriyorsun. » 


> > > > 


Renkli kişiliği ve düşük not 
vermesi ile öğrencileri 
arasında özel bir 

üne sahip olan felsefe 

- öğretmeni, sınav yapacağı 
gün öğrencilere, önce 
kâğıt ve kalemlerini hazırlamalarını 
söyledi, sonra da sandalyesini kaldırıp 
masanın üzerine koydu. 
Sonra: 
“Sınav sorumu soruyorum” dedi. “Bu 
sandalyenin var olmadığını kanıtlayınız.” 
Sıfırcı felsefe öğretmeni, sınav kâğıtlarını 
okuduktan sonra, bu konudaki ününe 
gölge düşüreceğini bilmesine rağmen, 
hayatında ilk kez bir öğrencisine yüz 
üzerinden yüz vermek zorunda kaldı. 
Öğrencinin sınav kâğıdında yalnızca şu iki 
sözcük yer alıyordu: 
“Hangi sandalyenin?” 


P 
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İ HAMBURGERE, 


Gençlik Fotoğrafı | 
İki kadın/hayli yaşlı sayılabilir) ini 
sohbet ederken kadınlardan biri | 
gençliğinde bahsetmeye başlamış. 
“işte ben gençliğimde şöyle wi 
güzeldim böyle iyiydim” diye | 
atıp tutarken karşısındakinin 
inanmadığını görünce cebinden bir 
fotoğraf çıkarıp göstermiş. 
"İşte bak benim gençlik fotoğrafım” 
diye. Arkadaşı şaşkınlıktan gözleri 
i fal taşı gibi açık sormuş: i 
© “Ay senin gençliğinde fotoğraf var « 
ve mıydı?” li > 


Tam Olarak Bilmiyorum 
Öğretmen derste Ali'ye sorar: ji 
- İngiltere nerededir? 
Ali: 
- Bilmiyorum, öğretmenim. 
Öğretmen: > 
- Git evdekilere sor, yarın tekrar soracağım. 
Ali eve gelir ve babasına sorar. 5 
Babası: 
- Tam olarak bende bilmiyorum nerde diye, 
ama çok uzakta olamaz, çünkü bizim şirkette 


bir tane İngiliz çalışıyor, işe yürüyerek geliyor. 4 


Unut dediler , 
unuttum. Ama 
seni değil, unut 
diyenleri ; 


pişmemiş 


HAM-BURGER 
denir. 


Rüyaları 
gerçekleştirmenin  Ağtın gibi çocuklu, 


en kısa yolu, 


bozdura | 
uyanmaktır. bozdurü / 


harcadılar... 


4978 


(> 


“ Çok söz, iyilikleri bitirir. Hatta yer, kurutur. Tıpkı kuru arazinin suyu 
yuttuğu gibi.” 


Ebu Ali Dekkak (rahmetullahi aleyh) 


“Yüksekliği aradım, tevâzuda buldum. Başkanlık aradım, halka 
nasihatta buldum. Neseb aradım, takvâda buldum. Şeref aradım, 
kandatte buldum. Rahatlık aradım, zühdde buldum. Zenginlik aradım, 
tevekkülde buldum.” 

Veysel Karani (rahmetullahi aleyh) 


“Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın, 
sırlarını ifşâ etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar, size emânettir. 
Emânete hiyânet ise, çirkin bir harekettir.” 


Hacı Bayram-ı Veli (rahmetullahi aleyh) 


vg 


Her Müslüman her işte her zaman 
ihlâslı, dürüst olmalı. İnsanlara 
karşı saygılı, temiz, mütevazı, 

güzel ahlâklı olmaya dikkat etmeli. 
Onları asla aldatmamalı, kendisi 
de aldanmamalı. Para tekrar 
kazanılabilir, ama kaybedilen itibar 
bir daha kolay kolay elde edilemez. 
Onun için üç paralık bir menfaat için, 
Müslümanlığın ve din büyüklerinin 
itibarına bir zarar gelmesine sebep 
olmamalı. Dürüstlük kadar büyük 
servet yoktur. Bu servet, hiç paraya 
benzemez. Kullanıldıkça azalmaz, 
bilakis artar, asla tükenmez. 


BİR SORU- BİR CEVAP 


SORU: setariiolmelı hükmü nedir? Bir ger 
çıkarken de selam verilir mi? 

CEVAP: Selam vermek sünnel, almak is ise e farzdır. 
Selam verirken, selamın*sünnet olduğunu 
düşünmeli ve o kimseye du&-etmeye niyet 
etmelidir! Sünnet olduğu düşünülmeden, 
alışkanlık halinde, şuursuzca selam verilince, 


sevap olmaz. Bir yere girerken de, çıkarken de 
selam verilir. Dinimizde selamın önemi b üktür. 


Mustafa Emre 
Savaş 


Haftası 


Veremle 


Verem Haftası 


Çok sağlıklı olmalı, 
Veremle savaş için. 
Hep neşeyle dolmalı, 
Veremle savaş için. 


Temiz hava almalı, 
Tabiata doymalı, 
İyi gıda almalı, 
Veremle savaş için. 


Mikrobundan kaçmalı, 
Pencereyi açmalı, 

Eve ışık saçmalı, 
Veremle savaş için. 


Ne söz dinler ne de saz, 
Bundan iyi şey olamaz. 
Yemeğe etmemeli naz, 
Veremle savaş için. 


Güzin KAYTANLI 


Enerji günlük hayatımızda 
çok büyük bir yer tutar ve en 
önemli ihtiyaçlarımızdandır. 
Etrafımıza baktığımızda 
kullandığımız elektrikten, 
sürdüğümüz arabaya, 
seyrettiğimiz televizyondan, 
yediğimiz yemeğe kadar hep 
enerji kullanımını görürüz. 

Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz 
kullanılması ise hem kendimiz 
hem de gelecek nesiller 


için birçok olumsuz etkiyi Enerji ve Tasarruf 
beraberinde getirir. Enerjinin Enerji ne, tasarruf ne bilelim: 
gereği kadar ve bilinçli olarak Temelidir uygarlığın, insanın. 


kullanılmasını sağlamak için 
her yıl 11 - 18 Ocak tarihleri 
arasında Enerji Tasarrufu 
Haftası kutlanır. Enerjiyi elde etmek inan zor, 
Hep insanlık enerjiye bakar. 
Boşa harcanınca içim sızlıyor, 
Enerjiyi tutumluca kullanın. 


GAZETECİLER Süleyman ATISIZ 
GÜNÜ 
(10 Ocak) 


Güçlükleri üstümüzden silelim, 
Enerjiyi tutumluca kullanın. 


1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında önemli 
iyileştirmeler getiren 212 sayılı Yasa'nın yürürlüğe 
girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasayı protesto etmek 
için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı 
aldılar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 Ocak 1961 
günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak 
amacıyla Sendika binası önünde toplanarak Vilayet'e 


kadar bir yürüyüş yaptılar. Gazeteciler, patronların 

i boykot kararı karşısında ise Sendika'nın öncülüğünde, 
BASIN adıyla kendi gazetelerini 11-12—13 Ocak 1961 
tarihlerinde yayımladılar. 


O tarihten sonra 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” 
olarak kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden 
sonra ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne 
getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, “Bayram” 
olmaktan çıkarıldı ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak 
anılmaya başladı. 
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Ben 
hazırım! 


karın kazan 
Gurme Can 


Hazırlayan: Acar kız 
İnstagram: ©siirdukkan 


Merhaba, 

Ne kadar seçici, lezzet arayışında ve damağı tat bilir 

biri olduğumu biliyorsunuz sevgili lezzet dostları... Köy 
pazarlarından aldığım gıdaklayan tavuklarla yaptığım çorbalar 
mı desemm, tazecik otlarla kaynattığım nar şerbetleri mi 
desemm, 

yoksaa ekşi mayalı hamurlarla yaptığım pofidik ekmekler mi? 
Benimle gayet doğal ama bir o kadar da sıra dışı şeyler 
pişirmeye hazır mısınız? 

Madem kış ayındayız o halde sıcacık bir tavuk suyuna çorba 
koyalım. Hem bizim Patates'in de kamını ısıtalım... 


İşte malzemeler: 

2 Bardak tavuk suyu (Otlayan gıklayan köy tavuğundan) 
2 Bardak su 

2 yemek kaşığı arpa unu 

I yemek kaşığı mısır unu 

2 yemek kaşığı zeytin yağı 1 kırmızı soğan 

I yemek kaşığı sirke 

Yarım limon 

1 çay kaşığı tuz 

1 çay kaşığı zencefil tozu 1 çay kaşığı zerdeçal tozu 1 çay kaşığı 
karabiber 

1 çay kaşığı köri 


Şöyle Yapalım: 
Zeytinyağında incecik doğradığımız soğanı kavuralım. Tuz ve 
baharatları kavrulan soğanın üzerine parmağımızın ucuyla 
attırarak serpelim. Hemen arpa ve mısır unlarını ekleyip biraz 
karıştırdıktan sonra üzerine tavuk suyunu ve suyu koyalım. 
Baharatlar ve unlar şöyle biraz uzayda dönen galaksiler gibi 
dönüp dursunlar... 

Kaynamaya başladıktan sonra on dakika kadar karıştırarak 
pişirmeye devam edelim. Sirke ve limonu da katıp, ocağı 
söndürelim. Çorbayı yirmi dakika dinlendikten sonra içmek 

en iyisi. Ben damağım soyulmasın diye çok sıcakken hiç bir 
yemeği yemiyorum. Çünkü lezzet, yemek ılınırken açığa çıkar. 
Yapılması zor yemekleri annen ya da babanla birlikte yaparak, 
önce yamak olmalı sonra da şefliğe yükselmelisin diye 
düşünüyorum. Ben öyle yaptım. Şimdi kazanın ve kepçenin 
hükmünü sürüyorum. Hem şifalı hem 

lezzetli bir çorba oldu. Şef Can afiyetler diler... 


HİKAYE 


VE 


Bir profesör konferans vermek için bir şehre gitmiş. Belirlenen saatte 
salona girmiş fakat ne görsün? Salonda yalnızca bir kişi oturmakta... 
Profesör bir an gururuna yediremeyip gitmeye yeltenmiş... Ancak bunun 
kendisini dinlemeye gelen kişiye saygısızlık olacağını düşünüp vazgeçmiş. 
Gidip kürsüdeki yerini almış fakat önce bir sorayım diye düşünmüş; 
“Acaba bu kişi tek başına beni dinlemek ister mi?”. Profesör adama 
sOrMUŞ: 

- Beyefendi gördüğünüz gibi salon boş. Ama siz bana ve fikirlerime değer 
verip buraya kadar zahmet etmişsiniz. Siz anlatmamı isterseniz ben 
konferansı yalnızca sizin için de sunarım. Ne dersiniz? 

Adam cevap vermiş: 

- Vallahi efendim ben anlamam! Ben seyisim. Ahıra bir at gelse de yem 
veririm, yüz at gelse de yem veririm! 

Profesör mesajı almış. Hatta biraz da aşka gelip kürsüye çıkmış. 
Anlattıkça anlatmış... Anlattıkça anlatmış... Normalde iki saatlik 

konuşma hazırlamışken bu hızla üç saat anlatmış... Dört saat 
anlatmış... Beş saat anlatmış... Nihayetinde konuşmasını bitirip 
adama sormuş: 

- Beyefendi nasıl buldunuz konuşmamı? 
Beğendiniz mi? 

Adam cevap vermiş: 

- Vallahi efendim ben anlamam! Ben 
seyisim. Ahıra bir at gelse de yem 
veririm, yüz at gelse de yem veririm! 
Ancak... Ahıra bir at gelirse diğer 
doksandokuz atın yemini de o ata 
vermem!... 


Sayfa Tasarım Serdar Günler 


Haberler 


Çocuklar, sütün yolculuğunu Teksüf'te izlediler 


Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt, 
Gönen Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu öğrencilerini fabrikasında 
ağırladı. Yerli Malı Haftası nedeniyle tesisi ziyaret eden öğrenciler, 
sütün yolculuğunu ve çeşitli peynirlerin üretim süreçlerini yerinde 
izleme imkanı buldular. 

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt'ün üretim tesisi, aynı 
ilçeden ilkokul öğrencilerini ağırladı. Gönen Eczacı İzzet Akçiçek 
İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, yöneticileri ve sınıf öğretmenleriyle 
birlikte fabrikadaki süt işleme, peynir üretim, ambalajlama ve 
depolama alanlarını gezdiler. Ziyarete Teksüt Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevdet Arınık da eşlik etti. 

> Sütün işlenmesi, peynir, yoğurt ve ayrana dönüşmesini büyük ilgi ve 
heyecanla takip eden öğrenciler, gezi sırasında süt ve süt ürünleri 
tüketmenin faydaları hakkında bilgilendirildiler. Öğrenciler ayrıca 

“ Teksüt'ün kuruluş ve gelişim öyküsü de Cevdet Arınık'tan dinleme 
şansını buldular. 


Ziyarette öğrencilere seslenen Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı 
Cevdet Arınık, sütün olağanüstü besleyici ve çocuklar için de 
vazgeçilmez bir besin maddesi olduğunu söyledi. “Özellikle kemik 
gelişimi için sütten daha iyisi zor bulunur” diyen Arınık, “Avrupa'da 
ortalama 90 litre düzeyinde olan kişi başı süt tüketimi karşısında 
Türkiye'de kişi başı süt tüketimi 26 litre düzeyinde. Daha sağlıklı bir 
toplum için her birlikte daha çok ve daha sık süt, peynir ve yoğurt 
tüketmeliyiz” diye konuştu. 


İhlas Koleji'nden sıra dışı oyunlar 


Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri el wıs Şi iğ 
becerilerini ve koordinasyonlarını geliştirecek aktivitelerle kendi <i 
oyunlarını tasarladılar. 

Beden eğitimi derslerinde yapılan aktivitelerde öğrencilerden 
kendilerine verilen basit materyallerden istediklerini kullanarak 
kendi oyunlarını tasarlamalarını ve oyunun kurallarını yazmaları 
istendi. Gruplara ayrılan öğrenciler kendi aralarında fikirler 
üreterek kendi oyunlarını tasarladılar. 

Öğrencilerin yapılan aktivitelerden keyif aldıklarını vurgulayan 
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü 
Hakkı Okur, «Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; onları beden, 
zihin, ruh ve duygu bakımından da yetiştirmek önde gelen 
hedeflerimizdendir. Öğrencilerimiz yoğun ders müfredatları içinde 
ulusal sınavlara hazırlanırken aktif dinlenme yapabilecekleri bu 
gibi faaliyetleri de önemsiyoruz ve değer veriyoruz.» diye konuştu. 


KELİMELER 


* UZAY DÜNYA 
» GÜNEŞ 

» MERKÜR 

» VENÜS 

» MARS 

e JÜPİTER 

» SATÜRN 

» URANÜS 

» NEPTÜN 

se PLÜTON 

» YÖRÜNGE 

» ATMOSFER 

* METEOR 

e YILDIZ 

se SAMANYOLU 
* GALAKSİ 

e SİSTEM 

* GEZEGEN 

» UYDU 


a 


Sevgili arkadaşlar, listedeki kelimeler bulmaca karelerine; soldan sağa, 
sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak 
yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri bulun ve bulduğunuz kelimenin üzerini 
çizin. Bütün kelimeleri bulduktan sonra kalan harfleri soldan sağa doğru 
sırayla okursanız bulmacamızın şifresini bulacaksınız... 
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PİRAMİTBULMACA 


Bulmacamızın çözümü, en üstteki kelimeden 
her seferinde bir harf azaltılarak ortaya kadar 
geldikten sonra birer harf artarak en alttaki 
kelimeye ulaşılmaktadır. Verdiğimiz tariflerden 
de yararlanarak bulmacayı çözün... 


1- Başkalarının sırtından geçinen 

2- Kalın biçilmiş uzun tahta 

3- Hiçbir zaman, hiçbir biçimde 

4- Baston 

5- Arseniğin sembolü 

6- Duman lekesi 

7- İsyan eden, dik başlı 

8- Küçük çocuk 

9- Yapılması veya anlaşılması kolay 
10- Hedefe varma, hedefi vurma 


ŞİFRELİ 
BULMACA 


22 
D 


— — — 


Bulmacamızdaki sayılar harfleri 
simgelemektedir. “GÖRÜŞ” ve “HIZ” 
kelimelerindeki harfleri aynı sayılı 
karelere yerleştirin. Sonra da diğer 
kelimeleri tahmin ederek bulmacayı 
çözün. 


BULMACA 


Sevgili arkadaşlar, 
Önce karışık olarak 
verilen harflerden 
anlamlı kelimeler elde 
edin ve karşılarındaki 
karelere yazın. Sonra 
da kareler üzerindeki 
sayılara isabet eden 
harfleri aşağıdaki 
karelere yazarak 
anahtar kelimeyi 
bulun. 


Başarılar... 

Bu sayımızda 
içinde bulunduğu- 
muz aya göre 
kelime ve şifre 
seçimi yaptık. 


Anahta T 
cümle 


ŞENGÜ 
SEVMİM 
HATAY 


GELÜZ 
KİBRET 
SARI 
DÜZGÜN 
YEDİHE 
ECGE 
AKKAY 
DIYLIZ 


— BULMACA 
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SUDOKU, kökeni Japonlara dayanan bir beyin 
sporudur. Karelere 1'den 9'a kadar olan sayıları 
yerleştirmelisiniz. Ancak aynı satır ve aynı 
sütunda bir sayıyı birden fazla kullanamazsınız. 
Ayrıca koyu çizgilerle belirtilmiş 9“1u bölmelerde 
de aynı sayı birden fazla kullanılamaz. Sayıların 
bazılarını biz yerleştirdik. Boş kareleri kurallara 
uygun doldurarak sudokuyu çözebilirsiniz. 


SAHTE ALTINLAR 
Eski zamanlarda bir ülkede ölen hazinedarın yerine yenisi görevlendirilecektir. Bunun için bir 
sınav yapılır. Soru şöyle: Elimizde 10 adet torba var ve bu torbalar her biri 10 gram olan 
altınlarla doludur. Sadece bir torbadaki altınlar sahtedir ve bunların her birinin ağırlığı 9 
gramdır. Sahte altınları bakarak anlamak mümkün değildir. Elimizde hassas bir terazi ve 
yeterli miktarda ağırlıklar vardır. Sadece bir tartı yapmak suretiyle hangi torbadaki altınların 
sahte olduğunun bulunması istenmektedir. Soruyu en kısa zamanda ve doğru olarak çözen 
yeni hazinedar olacaktır. Sizce bu nasıl mümkün olabilir? 


SAYI YERLEŞTİRME 


MİNİ KARE BULMACA 


Soldan Sağa 


1- Konuk 

2- Bilgin - Erzurum'un bir ilçesi 
3- Kazaya uğramış, 

kaza geçirmiş olan kimse 

4- Kısa zaman - Acımasız ve 
haksız davranan, zulmeden 
5- Uğursuz - İlgi eki 

6- Kurnaz, cin fikirli - Ün, nam 
7- Açlığını gidermiş, 

doymuş - Hak edilen ceza 

8- Öge, unsur 


1- Bir terzi aleti - Bir cetvel 

2- Duyuru - Sofa 

3- İkinci çoğul kişi - Sporda hile 
4- Savaşçı kadın 

5- Bir şeyin fiyatını 

artırma - Baryumun sembolü 
6- Bir ilimiz - Mutlu olduğunu 
davranışlarıyla belli eden, 
sevinçli, neşeli 

7- Kökten 

8- Güvence 


© Yukarıdan Aşağıya 


Listedeki sayllarl bulmaca 
karelerine uygun bir şe- 
kilde yerleştirin. (396782) 
ve (97472) sayılarını size 
anahtar olarak veriyoruz. 
Yerleştirme işlemine bu 
sayılardan hareket ederek 
başlayın... 


3 RAKAMLI 


179 216 321 357 485 542 
631 795 863 929 


4 RAKAMLI 


1238 1876 2410 2541 
2345 3098 3625 4120 
4758 5266 5903 6392 
6628 7518 7556 8438 
8/06 9183 9686 


5 RAKAMLI 


10645 16589 29421 34807 
45718 57158 62736 
73564 78349 81291 
97472 


6 RAKAMLI 
396782 472315 534827 
613478 725196 849568 
901234 987654 


FAZLA HARFLER 


SARKIM 
BEYATİ 
FANZIM 
İZİNVE 
GELYAZ 
MEKOŞA 


NOKSAN HARFLER 


EPEPPEPPJ PEPPER 


1 ŞUBA . 
2. KRAN 
3. MA AV 
â.İ MAN 
5. KÖM R 
6. KO NA 


| 7 Ş HİR 
| 8. YET | 
| 9. UvaR 
| vo. sAvr. 
| m so uk 
| 2.5 Nav 


FUTOSHIKI 


FUTOSHIKI bir eşitsizlik 
oyunudur. 5'erli 25 


Fazla harfler 


Y 


A E/ 


Bu 12 kelimenin birer 
harfi noksan. Bu noksan 
harfleri bulun ve nu- 
marasına göre karelere 
yazın. Hepsini yazınca 
karelerde bir yer ismi 
bulacaksınız. 


kareden oluşan 


tabloda her sütun ve her 


sırada 1'den 5'e kadar 


olan rakamlar birer kere 
kullanılacaktır. Bazı 


rakam ve eşitsizlik 
işaretlerini verdik. 


Bunlardan yola 


© 


.», çıkarak bulmacayı 


te 69 çözebilirsiniz. 


Her sırada şiirle ilgili bir 
kelimenin karışık harflerini 
görüyorsunuz. Bunları bularak 
karelere yazın. Ayrıca her sırada 
bir harf artacak. Bu artan harfi 
de karşıdaki tek kareye yazın. 
Bütün fazla harfleri yazdıktan 
sonra bunları yukarıdan aşağıya 
doğru okursanız, gene şiirle ilgili 
bir kelime bulacaksınız... 


İŞLEMLER 


o 7/7 5 —l0 
22 9 7 20 
Z/ 8 ö 21 
6 2 3 —)6ö 
A4 2 3 —24 
28 5 / —l6 
Nn 4 6 —21 
24 9 5 —20 
12 7 8 —13 
9 12 3 —21 


Sayıların arasına (X, * ve -) 
işaretlerini öyle yerleştirin ki 
işlemler doğru çıksın. 


KELİME YERLEŞTİRME 


3 HARFLİ 


ANİ ADA ECE GÖK KAS KÖY 
KUR LOŞ RAY ŞER 


4 HARFLİ 


ARİF AYAR EŞİK EŞYA FARK. 
FLAŞ GRAM İLAM JANT JÖLE 
KOVA KREŞ MAAŞ MİAT ROTA 
STEP TAHT TOKA ZAMK 


5 HARFLİ 

AHŞAP ATLET BEDEL DOSYA 
ENKAZ FİKİR KONAK LAMBA 
MEKİK SAKİN TANIK 


6 HARFLİ 


ARAMAK BAYRAK DÜKKAN 
EMANET ETİKET KAYNAK 
MIKTAR TAKSİM 


Listedeki kelimeleri karelere uygun 
bir şekilde yerleştirin. 


(KAYNAK) ve (FİKİR) 
kelimelerini size anahtar olarak 
veriyoruz. Yerleştirme işlemine bu 
kelimelerden hareket ederek 
başlayın. 


Kesin 


Bir cins 


şekerleme 


Sevgili 
Eşlik etme 


Resimdeki 
tiyatrocu 


En başta 


Söz dinleme, 


emre uyma 


Uçma organı 


Filipinler'in 
başkenti 


Bir mevsim 


Askerin su 
kabı 


V 


Evre, 
merhale 


Mağara 


V 


Faal, aktif 
İki şeyi ayıran 
açıklık 


V 


> 


Islak, nemli 
Ayrıntı 


Peşin para 


Latife 


Yağma, 
çapul 


Hayret sözü 


Haykırma, 
bağırma 


İş 


V 


Siyah 
Su baskını 


Para dolabı 


Arnavutluk 
para birimi 


V 


Utanma 
Yüksek okul 


> 


Y 


V 


Göz rengi 
Prometyu- 
mun 
sembolü 


V 


Kalın ve 
kaba bir 
kumaş 


Ezgi, nağme 


Doku teli 


Taşıtların 
numara 
levhası 


V 


Uzak 


V 


> 


Gökkuşağı 


Az pişirilmiş 
yumurta 


V 


Özensiz, 


Para 
birimimiz 


gelişigüzel ii 


Giysinin 
boyun 
bölümü 


Keman yayı 


Sarp geçit 


V 


Çoktan beri 
var olan 


Yarı aydınlık 


V 


Ağacın 
kollarından 
her biri 


Lp 


V 


Gerçek, 
gerçeklik 


Saha 


V 


V 


Baş 


Yatağa 
mahküm 
hasta 


V 


Maç sonucu 


Kısımlar 


Bir mastar 
eki 


iy. 


V 


Doruk, zirve 


Bir tür 
yelkenli 


Savunma 
(spor) 


Düzenli 
işleyen 


Kural dışı 
hareket (sp) 


V 


pa 


V 


Afrika'da bir 
nehir 


Kısa zaman 


Helyumun 
sembolü 


Yemin, 
kasem 


Bir besin 


V 


V 


V 


Bir nota 


TÜRKİYE 8 28 “yg 
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